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De Behekste Man of de Gesloten Koop 
Door Charles Dickens (1812-1870) in de vertaling van A.G. van Tricht (1892-1921) 

 

Het kerstverhaal van 1848. Vertaling van The Haunted Man and the Ghost’s 

Bargain.  

Mr. Redlaw, een scheikunde leraar, krijgt van een geest de gave om zichzelf en zijn 

medemensen te bevrijden van alle pijnlijke herinneringen en gevoelens.  

Motto van het boek: "Heer, houd mijn geheugen fris". 

(Inleiding van Marcel Coenders) 

 

Gelezen door Marcel Coenders   

10 bestanden met een totale duur van: 5:44:30 
 

Omslagtekening uit de eerste Engelstalige uitgave van dit boek.  

Omslagontwerp en productie: Bart de Leeuw. 

 

 

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. 
 

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd 

en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten. 
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