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Kính gửi quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em, 

Mùa Chay 2012 đến với chúng ta như một cơ hội mới để sống tinh thần chay tịnh, 
thinh lặng, cầu nguyện và chia sẻ trong đợi chờ niềm vui Phục Sinh. Trong ý nghĩa đó, qua 
sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi chúng ta bằng những lời 
thật ý nghĩa: “Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các Kitô hữu một chứng tá được đổi 
mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết 
phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc thiện (x. Dt 6,10)”. Đây là lời mời 
gọi đặc biệt khNn thiết trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Vì thế, tôi mời gọi quý cha và 
toàn thể anh chị em thực hành ba điểm sau đây: 

1. Cùng nhau sống tinh thần bác ái 

Bác ái là căn bản và trung tâm điểm của Kitô giáo. Bác ái cũng là linh hồn của đời sống 
Kitô hữu. Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta biết: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Mọi 
sự đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, được định hình và quy hướng về tình yêu ấy.  

Cuộc sống Kitô hữu là kinh nghiệm độc đáo về tình yêu đó. Thiên Chúa đã yêu thương 
chúng ta bằng một tình yêu nhưng không khi cho chúng ta làm người, nhất là khi cứu độ, và 
cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta 
biết yêu Ngài và ngay cả khi chúng ta u mê lầm lạc. Thánh Gioan diễn tả một cách vắn gọn: 
“Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước”  (1Ga 4.19). Nói cách khác, chính Thiên Chúa 
là Đấng đã yêu thương chúng ta trước và làm cho chúng ta có thể yêu Ngài và yêu tha nhân 
bằng sức mạnh của Thánh Thần. Tất cả những gì chúng ta có thể làm không gì khác hơn là 
đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính tình yêu Thiên Chúa phải thúc đNy 
chúng ta hiến thân và sống cho anh em đồng loại. 

Chúng ta đang sống trong một xã hội bị đánh dấu bởi “n ền văn hóa sự chết – cultura di 
morte”. Thế giới và đất nước ta đang đối diện với nhiều cơn khủng hoảng về kinh tế, đạo 
đức và văn hóa. Nguyên nhân chính của các cơn khủng hoảng này là vì thiếu công bằng và 
bác ái. Đó là lối sống ích kỷ, hưởng thụ, tìm tư lợi riêng, dửng dưng đối với người khác, 
chia rẽ, bạo lực trong ngôn từ và hành động, vô luân và vô trách nhiệm.  

Trong bối cảnh đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng cho “nền văn minh 
tình yêu – civiltà di amore”. Mỗi người, mỗi cộng đoàn và các giáo xứ trong giáo phận cần 
tích cực chủ động dấn thân sống tinh thần yêu thương, chia sẻ, liên đới, tôn trọng nhau, 
đoàn kết, hiệp nhất, và nhất là nâng đỡ nhau trong những lúc gặp khó khăn và hoạn nạn.  

2. Cùng nhau phục vụ 

Làm chứng cho tình yêu Chúa chính là sống và thể hiện tình yêu đó qua việc phục vụ 
tha nhân. Chính Đức Kitô đã là mẫu gương tuyệt hảo về tinh thần phục vụ: “Con Người đến 
không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá 
chuộc muôn người”  (Mt 20,28).  
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Phục vụ là con đường mà Chúa đã đi và muốn chúng ta chọn để bước theo Ngài và nên 
giống Ngài. Chúng ta phục vụ Thiên Chúa qua và trong việc phục vụ tha nhân. Lý tưởng 
phục vụ đòi buộc mỗi người không những từ bỏ ý riêng mà còn phải quên mình và nhiều khi 
còn phải hy sinh chính mạng sống, nếu cần. Chỉ khi ấy, hai tiếng phục vụ mới tròn ý nghĩa, 
và mới nên giống Chúa Giêsu, Đấng không đến để được phục vụ. 

Trong tinh thần đó, các linh mục được mời gọi sống nhiệt thành, tận tụy và hy sinh 
phục vụ các anh chị em được giao phó qua việc chu toàn bổn phận rao giảng, thánh hóa và 
quản trị cộng đoàn. Các linh mục được mời gọi năng suy ngắm hình ảnh Đức Kitô, vị mục 
tử tối cao, đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, luôn tất tả ngược xuôi đi tìm các con 
chiên lạc, cởi mở và đón tiếp các tội nhân v.v... Cuối cùng, Ngài đã hiến mạng mình vì đoàn 
chiên. Do đó, chúng ta cần tránh tinh thần “giáo sỹ trị”, “cha chú” và “l ối mục vụ hình sự”. 
Vì những điều đó ngược với tinh thần của Đức Kitô. 

Các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân cũng được mời gọi để bắt chước 
gương của Đức Kitô mà phục vụ lẫn nhau, quan tâm đến nhau trong đời sống chung. Thánh 
Phaolô mời gọi chúng ta phục vụ người khác không để tìm tư lợi, “nhưng là lợi ích của 
nhiều người, để họ đạt tới ơn cứu độ”  (1Cr 10,33). Nhờ tinh thần phục vụ vô vị lợi đó, cuộc 
sống được trở nên nhân bản hơn, kitô giáo hơn và hạnh phúc hơn. Vì mỗi người chúng ta 
chỉ được hạnh phúc khi chúng ta biết phục vụ người khác. 

3. Và cùng nhau làm việc lành 

Sống bác ái cũng chính là sống có trách nhiệm đối với nhau. Về điểm này, Đức Giáo 
Hoàng Biển Đức XVI đưa ra một gợi ý cụ thể cho Mùa Chay này: đó là “vi ệc sửa lỗi và 
khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái”  (x. Sứ Điệp Mùa Chay 2012, số 2). 
Theo Đức Giáo Hoàng, “nói chung ngày nay người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói 
về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân, nhưng người 
ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình” (Sđd). Sửa 
lỗi người khác trong bác ái là trách nhiệm Kitô giáo đòi buộc chúng ta làm. Chúng ta không 
được im lặng trước sự ác. Mỗi người có liên hệ và trách nhiệm với nhau trước những lỗi lầm 
của người khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, lắng nghe khi sửa lỗi 
cho nhau và chân thành khuyên nhủ nhau trong đời sống đức tin như lời Chúa dạy: “Thưa 
anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào thì anh em, những người được Thần Khí thúc đ)y, hãy 
lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám 
dỗ”  (Gl 6,1). Thật là ý nghĩa và hữu ích khi chúng ta giúp một người từ bỏ con đường tội lỗi 
để trở về với Chúa.  

Mùa Chay thánh là thời điểm thuận tiện để chúng ta sống tinh thần bác ái, phục vụ và 
làm việc lành cho nhau. 

Kính chúc quý Cha và anh chị em luôn được bình an và thánh đức. Nguyện xin Thiên 
Chúa gìn giữ chúng ta luôn mãi. 
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