
 

 

 

 

 

T
w

ee
 R

ed
ev

o
er

in
g
en

 t
eg

en
 d

e 
S

la
v
er

n
ij

 i
n

 d
e 

N
ed

er
la

n
d

se
 K

o
lo

n
ië

n
 

 

 

 

 

 

 

Twee Redevoeringen tegen de Slavernij  

in de Nederlandse Koloniën 
Door Julien Wolbers (1819-1889) en Nicolaas Beets (1814-1903) 

   

In 2013 is het hondervijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij in de West-Indische koloniën 

(Suriname en de Nederlandse Antillen) afschafte. Voordat het in 1863 zover was, is er vanzelfsprekend 

uitgebreid over gediscussieerd door voor- en tegenstanders. Hierbij een onderdeel van deze discussie: 

twee redevoeringen, de eerste (1853) van Julien Wolbers en de tweede (1856) van Nicolaas Beets. 

Beide heren pleiten vanuit hun christelijke levensovertuiging voor afschaffing van de slavernij. Waar 

Wolbers zich concentreert op de wrede straffen en de ook overigens slechte behandeling van de 

negerslaven (de vergelijking trekkende met “De negerhut van oom Tom”, waarin de misstanden van de 

Amerikaanse slavernij worden belicht), kiest Beets een andere benadering. Hij wil niet het risico lopen 

dat misstanden door slavernijvoorstanders worden gebagatelliseerd of afgedaan als uitzonderingen, en 

focust op menslievendheid, beschaving en de geest van het christendom. 

Beide betogen, hoe verschillend ook in benadering van het probleem, zijn hartstochtelijke oproepen tot 

erkenning van het recht op vrijheid van eenieder, ongeacht huidskleur of afkomst. (kattekliek)  
  

Deze opname heeft 4 bestanden en een totale looptijd van 1:51:19 
  

Gelezen door kattekliek 

Tekstcontrole: Marcel Coenders  

Omslagontwerp en productie: Bart de Leeuw 
  

Omslagtekening: „Verkoop van een slavin“ van P.J. Benoit (1839) 
 

  

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. 

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder 

toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten. 
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